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‘...Zing voor God..., want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht..., een God Die
eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed..” (Psalm 68: 5-7).

Dzingkujé!

Op een schip in Terneuzen kwam ik in gesprek met de Poolse zeeman
Janik. Hij vertelde mij dat hij zijn vrouw en hun zoontje Michael van
vier enorm mist. Ik zie mijn nieuwe vriend opleven als hij over zijn
gezin praat. |k luister en toon belangstelling.

Op mijn vraag of hij ook voor ze bidt wordt het stil. Daarop vertel ik dat
ik hem en zijn andere collega’s bezoek om hen in hun geloofsleven te
bemoedigen. Janik luistert belangstellend en ik neemt een Poolse
Bijbel aan.

Na afloop van ons gesprek geef ik Janik een mooie knuffelbeer voor
Michael. Janik glundert helemaal en zegt in het Pools ‘dzingkujé’, dat is
Pools voor ‘dank u wel’. Ik wijs nog eens naar boven, vouw mijn handen
en zeg tegen hem in mijn beste Pools de enige woorden die ik ken:
‘boek’, dat is ‘de Heere God’ en ‘dzingkujé’ dank. Dank de Heer! Ik hoop
en bid dat Janik mag ervaren dat de Heere God hem ook ziet en wil
bemoedigen op zijn werk ver weg van huis.

Alexander

Ik zag twee schepen liggen. Eén van
v de twee was eerlijk gezegd niks meer
44 voor mij. Die leeftijd heb ik gehad (zie ladder foto).
Maar het andere schip droeg mijn naam. Een tijdje terug had ik aan
deze Oekraiense zeemannen van dit schip al een bezoek gebracht. Ik
had er Bijbels, mutsen, snoepjes en knuffels achtergelaten. Bij het
oplopen van de scheepstrap vroeg ik mij af: ‘Zou ik opnieuw in
gesprek komen met die zeeman die zo goed Engels sprak?’ Ook
kwam in mij de vraag op of mijn evangelisatiewerk op de schepen
wel zin had gezien het merendeel van de zeelui die ik ontmoet
nauwelijks Engels spreekt. Wat blijft hangen na mijn
scheepsbezoeken?
Boven op het schip herkenden de zeemannen mij. De man die zo
goed Engels sprak, begroette mij maar had het druk. Ik ging zitten en
een jonge zeeman kwam bij mij zitten. Hij zei in gebroken Engels dat
hij de Oekralense Bijbel gelezen had die ik bij mijn laatste bezoek had achtergelaten. Hij was blij met
zijn Bijbel. Ik vroeg hoe hij heette en hij zei: ‘Alexander’. En dit kwam duidelijk bij mij binnen: ‘Ja




Alexander, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn Mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend'. Een
duidelijk antwoord van de Heer en deze zeeman was dankbaar voor Gods Woord dat hij via mij
gekregen had. Wij dankten samen de Heer voor dit wonder. Dit was voor mij een les in vertrouwen.

Op weg naar huis...

Toen ik de kantine van een schip binnenkwam, zat zeeman Richard heel
ontspannen op een stoel. Ik probeerde met hem een gesprek aan te gaan. Maar
het lukt mij voor geen meter om hem van zijn mobiel weg te krijgen. Hij hapte
niet toe op mijn vragen aan hem over zijn werk, zijn collega’s en wat hij aan het
bekijken en aan het luisteren was. Totdat ik hem een Filipijnse Bijbel liet zien.
Toen pas kwam hij in beweging. Hij was op weg naar huis. Zijn vrouw en hun
zoontje van drie zaten thuis op hem te wachten. Over een uur zou hij worden
opgehaald, op reis naar huis. Zijn contract van zes maanden zat er op. Wat had
hij ze gemist. ‘Kijk’, zei hij en hij liet mij een foto zien, ‘dit zijn we’. Wat heerlijk
om weer naar huis te gaan, zei ik. Richard knikte blij. Hij hoopt dan weer samen
met zijn gezin naar de kerk te kunnen gaan en aan de gemeenteactiviteiten deel
te nemen. Heerlijk! En ik werd er ook blij van.

Op mijn vraag of ik voor zijn reis naar huis en voor zijn gezin mocht bidden, zei hij van harte: ‘Yes
pastor!” Dankbaar namen we van elkaar afscheid en toen ik de messroom (kantine) verliet, zag ik dat hij
weer in zijn telefoon gedoken was.

Wilt u danken voor ...
e de ontmoeting met zeeman Alexander. Gods Woord komt nooit vruchteloos terug (Jes. 55).
Het zal doen wat de Heer ermee op het oog heeft. En het zal voorspoedig zijn!
e de geloofslessen die ik steeds weer als havenevangelist mag opdoen in mijn scheepsbezoeken;
e zeeman Richard, omdat hij er naar uit kijkt om weer met zijn gezin naar de kerk te kunnen gaan
om samen de Heer te danken voor het werk dat Hij mag doen als vader en kostwinnaar.

Wilt u bidden voor ...
e zeeman Danny die enorm veel last heeft van heimwee. Bid dat Danny in zijn heimwee rust
vindt bij Jezus.
e Alexander dat hij de Heere Jezus erkent als zijn Verlosser en Heer, dat hij Jezus leert danken dat
Hij ook voor Zijn zonden stierf.
e de Poolse zeeman Janik. Hij mist zijn vrouw en hun zoontje
Michael. Bid om bemoediging en kracht door de Heilige Geest.

Tot slot

Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, bedanken voor jullie
gebeden en alle praktische hulp. Hierdoor weet ik mij gedragen en
bemoedigd in het havenpastoraat en het evangeliseren op de schepen.

Hartelijke groeten en Gods rijke zegen gewenst,
Alexander

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken
op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RAB0O0123314550 t.n.v. Stichting
Levend Water — Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar).

Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s
Christian Friend Society (SCFS).




